
Hallo allemaal,  

 
Ik ben Oliver. Ik ben 11 jaar en zit vanaf de peuterspeelzaal bij de Toermalijn. De peuterspeelzaal 
heette toen nog Morgenland en daarna ben ik naar de 1e kleuterklas gegaan. Onze klas was toen 
heel gezellig, fijn en warm met weinig kinderen.  
De jaren daarna is de school veel gegroeid. Vanaf groep 3 zijn er alleen in onze klas al 10 kinderen 
extra bij gekomen. Ik begrijp dat de groei nodig is, maar toch maakt de groei van de groepen het 
minder fijn in onze te kleine klassen.  

 
Ons schoolgebouw is al heel oud. We moeten in de winter soms met onze jassen in de klas aan 
zitten omdat de verwarming het dan weer eens dagen niet doet. Dat is heel vervelend, want het zit 
helemaal niet lekker met je jas aan binnen en het hoort ook niet! 
Ook hebben we last van muizen, er staan overal door de school muizenvallen.  
*Vindt u niet dat wij ook een nieuw gebouw verdienen, wat geen ongedierte aantrekt en waar de 

verwarming het gewoon doet??!!! 

 
Als je door school loopt met de pauze enzo, botst er altijd wel iemand tegen een ander aan, dat 
komt omdat er zoveel leerlingen rondlopen en het gewoon veel te krap is. 
 
Onze klas moet samen met een andere klas via een nooduitgang naar binnen. Dat heeft de vorige 
directeur besloten omdat het te druk was om met zijn allen door één ingang naar binnen en buiten 

te komen. In de herfst en winter is het soms gevaarlijk omdat we dan vóór schooltijd nog moeten 
wachten tot het hek opengaat. Sommige van ons gaan dan nog een beetje spelen en dan rennen 
ze wel eens de weg over.. 
Dat zijn gevaarlijke situaties omdat het donker is en mensen met de auto op weg naar hun werk 
zijn? *School hoort toch een veilige omgeving te zijn voor kinderen? 
 
De vrije school geeft op een andere manier les dan andere scholen. We bewegen tussen de lessen 

door veel, alleen doordat de lokalen en het gebouw veel te klein zijn voor alle leerlingen, kunnen 
we niet altijd dat bewegen tussendoor doen. In de klas waar ik nu zit hebben we wel een 

instructietafel maar toen ik in de vorige klas zat was er geen plek voor. Dat is best jammer, want 
daardoor kunnen de kinderen die het niet snappen niet goed leren.  
*U vindt toch ook dat dat niet kan? 
 

Toen ik nog jonger was, gingen we altijd veel timmeren en zagen, toen was er nog een speciaal 
lokaal om dat soort dingen te doen, zodat de andere klassen daar geen last van hadden. In dat 
lokaal zit nu klas 4. Daar gingen we ook altijd samen met ouders de pompoenen mooi versieren 
voor Sint- Maarten en andere dingen. Als we nu buiten de klas iets doen, is er vaak geluidsoverlast 
voor de andere klassen, omdat het te dicht op elkaar zit.  
 
In de zaal zingen we altijd elke dinsdagochtend met de hele school samen, alleen door de groei 

kunnen de kleuters daar nu niet meer aan meedoen omdat het niet meer met zijn allen past. Net 
als de jaarfeesten. Dat is nu ook in tweeën opgedeeld omdat het niet meer samengedaan kan 
worden. Dat is erg jammer, want we horen allemaal bij elkaar!  

*Vindt u het ook niet raar en zielig, dat door ruimtegebrek mijn school met activiteiten gesplitst 
moet worden? 
 
Het buitenspelen is ook een heel gedoe, er zijn best vaak ruzietjes omdat we weinig te doen 

hebben omdat er niet eens 1 klimrek staat. Behalve bomen hebben we helemaal niets!!  
Ik zou willen dat het schoolplein leuker en uitdagender gemaakt zou worden, net als op andere 
scholen. Net als ik zou willen dat we een nieuw gebouw krijgen. Zodat we weer de ruimte hebben 
om beter te kunnen leren! 
*Vind u niet dat wij dat, met onze school, óók verdienen? 
 

Voor mij is het helaas nu eigenlijk al te laat, want na volgend jaar ga ik naar de middelbare school.  
Ik hoop dat het voor mijn zusjes en broertje en álle andere jongere kinderen niet te laat is en dat 
er gewoon zo snel mogelijk begonnen kan worden met bouwen! 
*Kunt u ons, de kinderen, daar alstublieft mee helpen??? 
 

Oliver (en Nicole) Krispijn 


